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INLEIDING



 De drie hoofdstukken die hier volgen, 
moeten je – voor zover dit door middel van 
woorden mogelijk is – een voorstelling geven 
van hetgeen je te wachten staat, wanneer het 
uitdoven van je aards-lichamelijk leven je 
bevrijdt uit deze stoffelijk-zintuiglijke ver-
schijningswereld.
Zoals een reisgids je vertelt van streken op 
aarde die je nog nimmer hebt gezien, moet je 
hier het noodzakelijkste worden gezegd over 
het ‘land’ dat je nog onbekend is en waarin je 
eens, na de dood, zult zien dat je er kunt 
leven – onverschillig of je nu aan de mogelijk-
heid van dit leven kunt geloven of niet.
Maar ook moet dit boek je bevrijden van 
velerlei dwalingen, die je nu nog gebonden 
houden wanneer je denkt aan de overledenen 
die je op aarde hebt liefgehad.

 Een angstvallig geloof en overspannen bijge-
loof uit vroeger en later tijd hebben ten opzich-
te van het ‘aan gene zijde’ zoveel fantastische 
verzinsels bijeengebracht, dat het nodig is deze 
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warboel te ordenen, opdat ze je voorstellingen 
niet langer in de war kunnen brengen.
De enigen die iets werkelijk authentieks over 
het leven na de dood van het zichtbaar aardse 
lichaam kunnen meedelen, zijn enkele weini-
ge aardse mensen die het leven dat het aardse 
lichaam niet nodig heeft uit eigen verzekerde 
ervaring kennen, hoewel ze in de aardse ver-
schijning tegelijkertijd leed en vreugde van 
deze aarde ondervinden net als jij. 
Als een van deze weinige van-het-hierna-
maals-bewusten geef ik hier wat door woorden 
kan worden meegedeeld, daar we het innig 
verlangen aanvoelen van deze tijd, die terecht 
verwacht dat niet langer als ‘geheim-weten’ 
wordt bewaard wat aan geestelijk beleven – 
hoe of waar dan ook – het bewustzijn van 
slechts weinige mensen heeft bereikt.
Laat hetgeen ik kan zeggen, je ten goede 
komen!
Mogen mijn woorden erin slagen je innerlijkst 
zelf-gewaarworden te wekken, om vanuit 
jezelf de zekerheid te ontvangen die je alleen 



waarachtig kan beschermen tegen zowel een 
vruchteloze twijfel als een kritiekloos je over-
geven aan allerlei fantasieën van misleide of 
al te overspannen mensenhersenen!
Je moet in jezelf de maatstaf vinden waarmee 
je voortaan kunt controleren hoeveel waar-
heid en hoeveel waan de voorstellingen behel-
zen die de aardse mens zich sinds de oudste 
tijden heeft geschapen om het duister van 
peilloos diepe raadselen te kunnen verdragen, 
dat altijd voor hem opdoemde wanneer hij 
naast een dode stond.

 Het gaat hier niet om jouw ‘voor-waar-
houden’, want de dingen waarover ik spreek, 
zijn niet van jouw goed- of afkeuring afhanke-
lijk. Ook geef ik geen geloofsleer, maar toon 
je een verschijningsvorm van de werkelijk-
heid, die je voorlopig niet anders kunt leren 
kennen dan door middel van een voorstelling 
door het woord der mensentaal.
Het deel van dit uitbeeldingsgebied der wer-
kelijkheid dat met jou in overeenstemming 
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is, zul je vroeg genoeg ook zelfbelevend leren 
kennen...
Van-het-hiernamaals-bewusten hebben in 
alle tijden van de werkelijkheid getuigd; hun 
getuigenis is echter een prooi van onberoepe-
nen en onverantwoordelijke woordvervalsers 
geworden, waarom je nu hulp nodig hebt 
wanneer je wilt leren ontwarren wat ontward 
moet worden, indien met de producten van 
verwarde fantasten ook de verkondiging van 
werkelijk wetenden niet zal worden veracht 
door allen die eerlijk en zuiver voelen.
Wil je inzien wat je hier wordt gegeven, maak 
je dan vrij van alle voor-oordeel, maar beluis-
ter soms je innerlijk: want daar zul je, indien 
je er maar op wilt letten, alle antwoorden 
ontvangen op de vragen die mijn woorden nog 
moeten openlaten, daar je die zelf aan jezelf 
moet leren beantwoorden. 

 Het gaat hier niet om het werven van aan-
hangers voor een religieus-filosofische hypo-
these, of zelfs om een poging om een nieuwe 
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godsdienstvorm in het leven te roepen – maar 
om een getuigenis van de geestelijke (niet van 
de ‘hersenen’!) oerbelevenis, die aan de wieg 
heeft gestaan van alle grote oude godsdien-
sten, die uit de geest Gods werden geboren...
Het levendig aanvoelen van hetgeen hier 
wordt geboden, veronderstelt daarom in het 
geheel niet dat men zich afwendt van een 
aangeboren en heilig gehouden godsdienst, 
maar zal daar, waar oude eerbiedwaardige 
godsdienstige vormen en geloofsstellingen 
werkelijk nog een levensbehoefte zijn, eerder 
verdieping en bevestiging brengen van het 
geloof en een gemakkelijker kunnen-geloven. 
Voor hen die reeds lang alle confessionele 
banden zijn ontgroeid, zullen mijn woorden 
echter opnieuw de toegang vrijmaken tot 
geestelijke gebieden, waarheen het innigst 
verlangen van de aardse mens blijft trekken 
– ook wanneer de geloofswijze van zijn voor-
ouders hem niet leidde tot de vurig verlangde 
vervulling die met zijn bevattingsvermogen 
overeenstemt.
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